
Tijd voor een terugblik op de afgelopen maanden. We
vertellen u graag hoe wij met Truus aan de weg timmerden en
wat er in de komende periode staat te gebeuren. Uw
belangstelling is voor ons een stimulans om het verhaal van
Truus te blijven vertellen. De wereld staat opnieuw in brand,
kinderen vluchten en worden van hun ouders gescheiden,
moeten te grote risico’s nemen om te reizen naar veiliger
landen. Oekraïne, het Middellandsezee-gebied, de grens
tussen Midden- en Noord-Amerika…Wat doen mensen elkaar
toch aan?!
Inspirerende verhalen als van Truus helpen ons om zicht te

houden op betere tijden, om de vrede te waarderen waarin wij zelf kunnen leven, om de ander
te blijven zien als mede-mens en niet als een bedreiger van onze welvaart. “Als je kunt helpen,
moet je helpen!” Dat was toch Truus’ levensmotto? Haar beeld in het hart van Alkmaar met 28
kinderen als een wijde rok van veiligheid om haar heen straalt het uit. Wij vertellen erover.
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Pop-up-museum Laat
Het is niet eenvoudig, ondanks alle leegstand van winkels in de binnenstad, om toestemming te
krijgen één van deze lege panden voor een paar maanden te mogen gebruiken voor ons pop-
up-museum. In 2022 lukte het in de voormalige Oilily-winkel aan het Waagplein. Dit jaar was de
eigenaar van de voormalige Primark aan de Laat ons goed gezind. Met zijn klas hoorde zijn
zoon ons verhaal, het enthousiasme werd aan tafel gedeeld. Dat was voor ons een goede
binnenkomer bij GTP-vastgoed.
Samen met Anjo van de Ven openden we het museum op 12 mei. We waren donderdag-,
vrijdag- en zaterdagmiddag geopend, tot 1 juli. Net als in 2022 schaarde AUC, Alkmaars
Uitwisselings Comité, zich aan onze zijde met het verhaal van Alkmaarder Eli Prins in het
Engelse Bath. Onze stad werd meteen na de bevrijding van 1945 door Bath genereus geholpen
met voeding, kleding en speelgoed.
We telden zo’n 2000 bezoekers. Een groot reclamebord, dat we bij het beeld mochten plaatsen
van de gemeente, hielp de toeristen de weg te vinden naar de Laat. Wie weet lukt het in 2024
weer.
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Kom op 29 en 30 juni 2024  kijken en luisteren naar
Balletschool Attitude en Schagens Harmonie in Theater de
Vest in Alkmaar, waar zij u, in samenwerking met Stichting
Truus Wijsmuller-Meijer, opnieuw zullen laten kennismaken
met Truus en het Alkmaar van haar jeugd.

‘TRUUS, Het Ballet’ belooft een bijzondere voorstelling te
worden waarbij gedanst wordt op live muziek. Dans is hèt
medium bij uitstek om Truus’ verhaal van vrede en
menslievendheid, juist in deze tijd, opnieuw onder de
aandacht te brengen. Dans is immers inclusief, overstijgt taal,
afkomst, leeftijd en opleiding. De voorstelling is toegankelijk
voor iedereen die geïnteresseerd is en geschikt voor alle
leeftijden. Kaartjes kunnen besteld worden

via www.theaterdevest.nl.

Balletschool Attitude, onder leiding van Mirjam de Zeeuw, is dé balletschool voor klassiek
ballet van Alkmaar, Bergen en Heiloo. De school is gespecialiseerd in klassiek ballet op alle
niveaus in de leeftijd van 2 tot 80 jaar.
Dansplezier staat bij Balletschool Attitude op de eerste plaats. Er wordt gestreefd naar een zo
optimaal mogelijke techniek binnen een zo breed mogelijk spectrum van het klassiek ballet.
(www.balletschoolattitude.nl)

Schagens Harmonie werd opgericht op 1 februari 1869. Deze meer dan 150 jaar oude
harmonie, o.l.v. dirigent Esther Hoek, bestaat uit een hoofdorkest en een opleidingsorkest. De
vereniging is de oudste muziekvereniging boven het Noordzee Kanaal. Op dit moment bestaat
de vereniging uit ongeveer 40 vaste muzikanten. (www.schagensharmonie.nl)

TRUUS, Het Ballet
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De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kristallnachtherdenking 2023
Vorig jaar, op 9 november heeft onze stichting samen met leerlingen uit groep 7 de Kristallnacht
herdacht. Dat vond plaats in de synagoge waar de leerlingen naar het verhaal over Truus
Wijsmuller luisterden. Daarna legden zij bloemen om het beeld van Truus op de Gewelfde
Stenenbrug op de Mient. Aan de herdenking, die voor het eerst in Alkmaar plaats vond, werd
door de krant en op televisie aandacht besteed, klik hier 
Mocht  uw school dit jaar samen met ons aandacht aan de Kristallnacht willen besteden, neem
dan contact op met de onderwijscommissie van onze stichting.
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Isabel Allende: De wind
kent m�n naam
We waren best wel verrast door de nieuwe
roman van de Amerikaanse bestseller-
auteur Isabel Allende. Zij vraagt aandacht
voor het lot van de vluchtelingkinderen aan
de grens van Mexico en de Verenigde
Staten. In het eerste deel van haar roman
laat ze ons zien, dat de geschiedenis zich
herhaalt, als ze Truus en de Kinder-
transporten van 1938-1939 beschrijft. Eén
van die geredde kinderen van Truus blijkt
aan het eind van zijn leven in de VS een
vluchtelingkind uit Midden-Amerika op te
nemen in zijn huis. Een indringend tweeluik,
dat we van harte kunnen aanbevelen.   

Bunkermuseum deelde met ons z�n ‘Open Huis’
De Museumbunker aan het Harddraverslaan bij de Kennemerstraatweg (tegenover het zieken-
huis) is in het late voorjaar, de zomer en het vroege najaar elke eerste en derde zondag van de
maand te bezichtigen. Op zondag 20 augustus was er tussen 11 en 17 uur weer zo’n kans. Op
die dag was het thema: Truus Wijsmuller. Het museum ontving van ons twee informatieborden
en een grote replica van het beeld van Truus, die een vaste plek kregen in de expositie van
Alkmaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze bijdrage past goed bij het verhaal van het
tragische lot van de Alkmaarse Joden. Twee keer gaven we die dag in de open lucht een korte
lezing over Truus. De samen-werking beviel goed. Dat zou in een volgende zomer best nog een
keer mogen gebeuren. Zie ook: https://www.museumalkmaar40-45.nl/

Open Monumentendag
Op zaterdag 9 september 2023 waren we
weer in de Grote Kerk te Alkmaar. Het was
drukker dan vorig jaar. Enkele nieuwe
donateurs sloten zich bij ons aan. We boden
ons magazine aan, met daarin het
levensverhaal van Truus, zoals we dat laten
zien in ons pop-up-museum.



Activiteiten in de Vredesweek
Op 19 september gaven we een lezing bij de PCOB (Protestants-Christelijke Ouderen Bond),
op 23 september brachten we een kortere versie in de open lucht bij het beeld van Truus. Toen
vormden de wandelaars aan de Vredestocht door de stad ons gehoor. De wandeling werd
georganiseerd door het ILPA (Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar). We
waren op beide dagen blij met de aandacht en met het besef, dat ‘vrede’ een kostbaar goed is,
waar je tijd voor over mag hebben.   

Bestuur
We stellen graag twee nieuwe bestuursleden aan u voor: Marinka Kraus, huisarts te Alkmaar, en
Gilbèrt de Bock, ondernemer te Alkmaar. Zij traden toe als algemeen bestuurslid. Hun kennis,
betrokkenheid en netwerken ervaren we als een welkome versterking. 
Stefan Jansen, onze zeer gewaardeerde penningmeester, draagt zijn taak wegens drukke
werkzaamheden over aan Fred Ruiten, accountant en wethouder van Dijk en Waard. Wij
danken Stefan voor de kundige wijze waarop hij onze penningen beheerde. Schenkeveld
Advocaten, waar wij vergaderden, danken wij voor de immer prettige ontvangst.  

Beeldjes en magazine
De mini-Truusjes zijn 12 cm hoog, de grotere replica’s 25 cm. Bij een donatie van €50 of meer
ontvangt u de Truus van 12 cm. Bij een donatie van €375 of meer ontvangt u de grote replica.
Uw donatie komt volledig ten goede aan onze onderwijsprojecten. Heeft u interesse, laat het
ons dan weten en klik hier
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Tenslotte
Dank aan onze donateurs voor hun morele, materiële en financiële steun. We houden u graag
op de hoogte van onze activiteiten. De volgende nieuwsbrief kunt u in het voorjaar van 2024
verwachten. Ondertussen houden we het nieuws bij op onze website, op Instagram en op
Facebook. Mocht u deze nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kunt u zich via een link
hieronder afmelden.
Wij wensen u een goede tijd toe. Van Truus leerden we: Eén mens kan het verschil maken.
Ieder van ons mag op zijn en haar tijd en plaats zo’n bijzonder mens zijn voor de ander. 
Met hartelijke groet, namens ons bestuur,

Leen Spaans                 Anneke Goddijn
voorzitter                       secretaris

Deze e-mail is verstuurd aan lspaans4@gmail.com. • Als je geen e-mails meer wilt
ontvangen dan kun je je hier afmelden. • Je kunt ook je gegevens inzien en wijzigen.

• Voeg info@truuswijsmuller.nl toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.
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